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Voorjaarsgedicht
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Voorwoord

Beste bewoners en familie,

Terwijl hier en daar een kerstroos nog het laatste beetje van zichzelf geeft,

zijn de paasbloemen (narcissen) al in volle ornaat overal te vinden.

Hier en daar ontluiken ook al de eerste blaadjes aan planten en bomen.

En hoewel Kerst nog maar gisteren was ( althans zo lijkt het), worden de

dagen al beduidend langer; wordt het stilaan een beetje warmer en mogen

we de lente al officieel inluiden.

Lente betekent ook Pasen, en Pasen betekent niet alleen lekkere chocolade

eieren maar voor velen onder ons ook het sein om in onze kleerkast te

zorgen voor een seizoen wissel.

Dus onder het genot van een goed stukje chocolade, worden donkere

kleren en dikke truien ergens achteraan in de kast gestopt; zodat er plaats

wordt gemaakt voor vrolijke, frisse en luchtige dingen (en wie weet zelfs

voor iets nieuws).

Want met de lente komen ook de verschillende (familie)feesten weer in het

vizier. Ergens staat er wel een communie-, lente- of trouwfeest op de

agenda; of wordt er gewoon afgesproken om eens gezellig samen te zijn

en lekker te eten. En dan willen we uiteraard allemaal op ons paasbest zijn.

De lente betekent ook dat we stilaan uit onze winterslaap komen; en net

zoals de natuur; weer een beetje actiever worden. Wandelen en fietsen in

een zacht lentezonnetje; zalig toch?
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Samen fietsen in de mooie natuur van Beveren en omstreken en

ondertussen mooie herinneringen ophalen.

Dit gelukzalige gevoel willen we onze bewoners zoveel mogelijk laten

ervaren door middel van een duo-fiets.

Om deze te kunnen aankopen zal je de komende maanden weer heel

wat activiteiten ontdekken die ons hierbij ondersteunen.

Wie liever langs de zijlijn blijft; geniet misschien van het supporteren.

Supporteren van onze eigen bewoners-netbalploeg ‘de Beverse Blauwe’.

Hun eerste thuiswedstrijd hebben ze gewonnen!

Wanneer ze nu nog 2 wedstrijden met glans uitspelen en winnen is de

beker binnen! Ik wens ze alvast een dikke proficiat maar hoe fijn zou het

zijn als we hen met z’n allen kunnen aanmoedigen!

Go Beverse blauwe Go!

Tijdens de maanden april en mei zullen steekproefsgewijs een aantal

bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan de enquête “ kwaliteit

van leven, wonen en zorg”. Mag ik vragen om zeker op deze

uitnodiging in te gaan. Elke input is waardevol.

Voor het overige zou ik zeggen; geniet van het eerste lentezonnetje ;

geniet van de chocolade; geniet van het ontluiken van de natuur; …

kortom geniet van de kleine dingen!
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Bewonersnieuws

Wij verwelkomen in ons WZH:

Mevr. De Regter Nicole

Mevr. Seghers Annie

Mevr. De Meulenaere Clementina

Mevr. De Smedt Denise

Wij verwelkomen in de zomereik:

Dhr. Thielens Marcel en

Mevr. Robbrecht Maria
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In deze rubriek volgen we het schooltraject van

Kirsten, zorgkundige en student begeleider wonen

en leven.

Terwijl jullie dit lezen is het schooljaar weeral een
eindje gevorderd en kan ik met enige trots zeggen dat
ik afgelopen semester heb afgesloten met 79.80%.

Het was best raar om dit zonder mijn maatje Tiffany te
doen. Ik moest een beetje mijn weg zoeken op school,
opnieuw mijn plekje zoeken in de klas. Maar het is
goed gekomen. Al is het terug wennen sinds februari,
want er zijn weer maatjes van mij afgestudeerd.

Jawel, ik hoor nu tot de anciens van de klas. Letterlijk en figuurlijk. Ik zit
een beetje als moeder de gans tussen een bende kuikens, maar ik kan ze
af. Levenservaring noemen ze dat .
Ik moet zeggen, het was weer heftig: werken, studeren en stage. Maar
dankzij fijne collega’s, een hele fijne stageplek en de hulp van mijn gezin,
Kurt & Justine, is het me gelukt. Ze moesten dikwijls mijn gezaag aanhoren,
maar dat namen ze er 'graag' bij.

Ik leerde afgelopen semester hoe we moesten samenwerken in een team;
hoe we een bewoner konden begeleiden sociaal & emotioneel; de
psychologie van het ouder worden; werken met een computer en heel het
gamma dat erbij komt kijken. Maar vooral hoe we van het rusthuis een
thuis kunnen maken. Ik heb bv. het koffiehoekje in de Notelaar volledig
heringericht zodat het er aangenaam vertoeven is. Ik merk dat de
bewoners er nu vaker zitten en dat doet mij deugd. Ook hier in huis zet ik
in op gezelligheid in de leefruimte en de zithoekjes zodat jullie daar ook
met plezier blijven vertoeven.

Ik blijf stage lopen in de Notelaar. Ik werk daar niet, maar jullie kunnen
vast begrijpen dat na ruim anderhalf jaar stage, ik mij daar ook thuis voel.
Maar de eerlijkheid gebied mij om te zeggen: Ik ben nog altijd blij dat ik
hier kan komen werken.

Wanneer jullie dit te lezen krijgen, is mijn voorlaatste semester weeral
volop bezig en vliegen de taken mij wellicht om de oren. Maar ik kan jullie
al één ding verklappen, vanaf september reken ik ook op jullie. Wat het
wordt, lezen jullie in het volgende krantje.

Veel groetjes, Jullie studentje Kirsten

Terug naar school
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Ons kapsalon zal gesloten zijn:

Van 1 April tot en met 7 April &

Van 15 Juli tot en met 4 Augustus

Dag iedereen,

Ik ben Dorien Debaenst. Ik ben geboren op 28

februari 2001, wat wil zeggen dat mijn

sterrenbeeld vis is.

Momenteel woon ik nog in het rustige Kruibeke

en ben enkele jaren geleden afgestudeerd als

orthopedagoog.

Ik heb Grootenbosch leren kennen tijdens mijn

stage hier. Ik liep toen mee met het

animatieteam. Hoewel ik dit zeer leuk vond om

te doen, miste ik toch iets. Eens afgestudeerd

vond ik ook geen job die me echt aansprak en

al snel besefte ik dat ik het woonzorgcentrum

erg miste. Daarom had ik besloten om nog een studie zorgkundige bij te

volgen. Toen deze met succes afgerond was, kon ik al snel hier in

Grootenbosch beginnen.

Verder heb ik nu 2 jaar een vriend waar ik veel tijd mee spendeer.

En op mijn vrije dagen ga ik graag uit eten of iets leuk gaan doen met mijn

vriendinnen.

Personeelsnieuws

We verwelkomen een aantal nieuwe gezichten in ons team:

Ook ons vrijwilligers team breidt uit, we

verwelkomden Brigitte, Sandra en Deborah.

Zij verzorgen mee het ontbijt zodat dit op

een vlottere en aangenamere manier kan

verlopen.

Queenie en Dorien zijn hier in Grootenbosch aan

de slag gegaan als zorgkundigen.

Iets verder in dit krantje stellen ze zich kort voor.
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Hoi allemaal,

Ik ben Queenie, ik ben 20 jaar oud (jong)

en woon in Melsele.

Ik ben een gedreven persoon die houdt van orde

en netheid. Ik ben zorgzaam en hou ervan om

anderen te helpen.

Ik ben een echt familiemens en hou van mijn

diertjes. Ik heb een maine coon (kat) die Fluffy

heet en een hondje dat Babs heet.

In mijn vrije tijd vind

ik het leuk om eens

uit eten te gaan en

leuke reizen te maken met mijn partner.

Sommigen onder jullie zullen mij al wat kennen,

want ik werkte hier al 3 jaartjes met heel veel

liefde als student. Sinds kort werk ik hier als

vaste medewerker (joepie). Grootenbosch is een

warm huis, je wordt hier met open armen

ontvangen. Ik voelde me direct goed bij de

collega's. Wat een sterk

team!

Ik haal enorm veel voldoening uit het verzorgen

van alle bewoners en kijk ernaar uit om dit nog vele

jaren in Grootenbosch te mogen doen.

veel liefs

Queenie

FlufFluffyfy

BabsBabs

Als ik niet lui in de zetel lig voor de tv met een pakje chips, durf ik wel eens

te gaan sporten. Dit is zeer uitzonderlijk maar heel af en toe heb je toch

eens nood aan wat beweging.

Ik kijk uit naar de komende jaren hier in Grootenbosh en hoop dat ik jullie

nog veel jaren mag verzorgen!

Tot in de wandelgangen.
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Pastoraal woord

Lieve lezers,

Om de drie maand verschijnt er een nieuwe editie van onze ‘Gazet van

Grootenbosch’. Een beetje lectuur, terugblikken op wat voorbij is,

vooruitzichten van wat gaat komen,...

De nieuwe bewoners worden verwelkomd en we vermelden van welke

bewoners we afscheid moesten nemen.

Het leven is een komen en gaan.

Sommigen vragen zich wel eens af, hoe kom je telkens weer op een nieuw

‘pastoraal woordje’?... Waar haal je de inspiratie vandaan?…

Het is heel eenvoudig lieve mensen. Het komt gewoon op mijn weg. Ik haal

mijn inspiratie uit een ontmoeting, een gebeurtenis die mij aangrijpt of mij

tot nadenken aanzet. Dit probeer ik dan te verwoorden.

Wat mij vooral getroffen heeft de laatste maanden is de verbondenheid

onder elkaar; de vriendschap die is ontstaan met o.a. tafelgenoten.

Iedereen is begaan met elkaar. We delen elkaars vreugde, maar ook

verdriet.

Na het ontbijt of het middagmaal wordt er nog gezellig nagepraat. Tijdens

een activiteit zoekt men elkaars gezelschap op, ….

Het doet deugd zoveel verbondenheid te zien. Het maakt de dagen mooier

en aangenamer. Wat is een mens zonder de ander?

Laten we proberen bij een trieste regendag, toch de zon in ons hart toe te

laten en het zonnetje voor een ander te zijn.

Alles gaat voorbij, ook de moeilijke dagen, maar weet dat echte

vriendschap nooit vergaat!

Miet - Pastoraal medewerker

Ware vrienden zijn van die prachtige mensen die jeWare vrienden zijn van die prachtige mensen die je
komen zoeken in het donker en je dan weerkomen zoeken in het donker en je dan weer

terugbrengen naar het licht.terugbrengen naar het licht.
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We herdenken

Als ik dood ben, huil maar niet.

Ik ben niet echt weg moet je weten.

Het is maar een lichaam dat ik achterliet.

Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.

-Bram-Vermeulen-

We hebben afscheid genomen van:

Dhr. Van Overmeiren Karel

Mevr. De Blieck Mariette

Dhr. Van Vossel Roger

Mevr. De Jonghe Maria

Mevr. Baeckelandt Nelia

Dhr. Van Wolvelaer Ferdinand
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Netbalploeg

Grootenbosch heeft zijn eigen netbalploeg, genaamd "de

Beverse Blauwe". Elke maandagvoormiddag oefenen ze in

onze cafetaria onder begeleiding van Michael en Justine.

En dit jaar doet onze netbalploeg mee aan een

netbaltornooi. We spelen tegen de andere huizen van

onze samenwerkingsgroep Samen Ouder.

Zo speelt ons huis tegen WZH Het Hof, WZH Heilig Hart

en WZH Hofstede. De spelers en coaches zijn er helemaal klaar voor!

En je mag er zeker van zijn, iedereen gaat

voor de winst en dus ook voor de beker.

Kom gerust onze spelers aanmoedigen bij

de komende trainingen en wedstrijden.

In de terugblik lees je meer over hun

eerste wedstrijd en bij de vooruitzichten

vind je de data van de komende

wedstrijden terug.

De BIB in Grootenbosch

Velen onder jullie zullen het wel al weten, maar Grootenbosch heeft een

bibliotheek. Als je in een zorgvoorziening verblijft, kan een boek, cd of

dvd welgekomen ontspanning zijn.

In deze 'bibliotheek' kan je boeken, stipverhalen, tijdschriften maar ook

cd's en luisterboeken ontlenen. Er zijn zowel boeken met grote als kleine

letters voorradig in allerlei genres. Vind je niet waar je naar zoekt, vraag

het gerust aan de vrijwilliger. De vrijwilligers van onze bibliotheek maken

ook graag tijd voor een babbel, een lach of een hart onder de riem als

dat nodig is.

De bibliotheek bevindt zich in de

kine-ruimte (op het 1e verdiep naast

de lift) en is om de twee weken op

maandag open van 14u00 tot 15u00.

Met grote dank aan de vrijwilligers

van het rode kruis om deze te

bemannen.

De openingsdagen hangen op elk verdiep uit aan de infoborden.

Alvast veel leesplezier.

Algemene info
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Duo fiets

Nieuwsflash:

Vanaf dit jaar zijn we beginnen sparen voor onze EIGEN duo fiets.

Sommige onder jullie hebben al eens een keertje meegereden met de

duo fiets, die we mochten lenen van een ander woonzorgcentrum. Maar

omdat dit zo in de smaak viel bij de meesten, hebben we besloten om te

sparen voor een duo fiets voor ons zelf! We sparen door verschillende

dingen te organiseren zoals

• een pannenkoekenslag

• een paaseitjesverkoop

• het paaswinkeltje

• ijssalons

• Hotdogverkoop

• ……

We zouden met ons team ook

graag een tuinfeest organiseren

om zo nog extra centjes in te

zamelen voor de fiets.

Het tuinfeest staat zeker nog niet op punt en we denken nog volop na

over hoe we dit willen organiseren. We hopen dit tegen de zomer tot

een goed einde te brengen, maar we houden jullie op de hoogte!

Hopelijk hebben we tegen het einde van het jaar genoeg geld

ingezameld zodat we tot aankopen kunnen overgaan. Maar we beloven

niets natuurlijk... Of toch wel: de fiets komt er al moeten we nog een

(half) jaartje extra sparen!

Alvast een dikke dank u wel aan iedereen die ons steunt op welke

manier dan ook.
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Terugblik

Startviering

Het nieuwe jaar is reeds drie maand ver.

Alles gaat zo snel… maar we hebben niet

stilgezeten.

Op 10 januari hebben we de zegen gevraagd voor

een gezond en vreugdevol nieuwjaar!

Het was een sfeervolle Eucharistieviering met

mooie wensen naar elkaar toe!

Vogelpik

Sinds kort hebben de bewoners van de Amber een nieuwe

sport ontdekt. Vogelpik.

Het begon in het najaar van 2023 als experiment, met als

reactie van de bewoners : "Dat kunnen wij toch niet..."

Maar al gauw ging het er

competitief aan toe en kan je onze fanatieke

dames aan het werk zien.

De aanmoedigingen kan je van ver horen,

maar ook de competitie zit er zeker in.

Wie zal er dit keer als eerste in de roos

gooien? Dat zal je geweten hebben, dan

springen ze bij wijze van spreken net niet

recht uit hun stoel.

We spelen uiteraard voor punten en binnenkort komt er een wisselbeker

vogelpik aan. De tijd van opwarmen is voorbij, nu beginnen we aan het

echte werk en wie weet organiseren we in de loop van het jaar wel eens

een vogelpik tornooi. Maar onze dames verslagen zal beslist niet

gemakkelijk worden. Wil je ook graag eens deelnemen, houdt dan zeker

onze weekagenda in het oog.
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Stal Deyaert

In januari kwamen onze dierenvrienden van stal Deyaert nog eens op

bezoek bij ons in Grootenbosch. We mochten de hele namiddag genieten

van hun liefde en vriendschap. We werden omringd met een hond, een kat,

kippen, een duifje, konijnen enzoverder. Vele van ons waren onder de

indruk van de kippen, daar was 1 hele grote bij!

We mochten de dieren op onze schoot nemen, aaien en bewonderen, een

hele namiddag lang! Hier kwamen mooie gesprekken, herinneringen, maar

ook emoties los. Zo hebben we een aantal bewoners een troostende knuffel

gegeven omdat ze geëmotioneerd waren door de aanwezigheid van een

dier.

We merken dat de aanwezigheid van dieren veel kan doen bij mensen.

Zo kunnen we een gevoel van eenzaamheid tegengaan. Men vindt soms

vriendschap die men niet altijd bij andere mensen kan vinden.

Daarom proberen we ook 2x op een jaar dieren tot bij ons en de bewoners

te brengen! Op naar een volgende keer!

Op Werelddierendag wordt er opnieuw iets georganiseerd! Maar tot dan

kunnen jullie genieten van de foto’s van deze keer!
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Aswoensdagviering

De veertigdagen tijd ook wel de

vastenperiode genoemd, ging van start

met een korte gebedsdienst op 14 februari

(Aswoensdag). In onze stille ruimte, op het

eerste verdiep, zijn we met kleine groepjes

samengekomen voor een Assekruisje.

Samen op weg naar het feest van Pasen!

Lichtmis

Maria Lichtmis blijft voor onze

bewoners een zeer belangrijke dag!

Het feest van het licht, met een mooie

gebedsdienst rond het beeld van

Maria met het kind. Het licht dat zo

belangrijk is in het leven. Hetzij van

de zon, de maan, of een vuur, maar

de Liefde is de grootste licht en

warmtegever!
Op lichtmis is er geen vrouwke zo arm, of zij

maakt haar panneke warm. En je mag er

zeker van zijn ons panneke stond gloeiend

heet. Het aantal pannenkoeken dat uit ons

pannekes kwamen, was niet bij te houden.

Alle bewoners en familieleden die graag een

pannenkoek wouden, konden hier van

genieten in de ontmoeting. En als we zo rond

hoorde was dit zeker het geval.
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Valentijnsontbijt

Op woensdag 14/2 vierden we met een onze

bewoners “DAG VAN DE VRIENDSCHAP”, de

koppels onder ons vierden dan op hun beurt

weer Valentijn. De koppels en de bewoners

van de Zomereik konden in 'de ontmoeting'

genieten van een heerlijk ontbijt met vers

fruit, yoghurt ,fruitsap, verschillende kazen en

charcuterie, pistolets, een eitje naar keuze en

als kers op de taart:

wentelteefjes (verloren brood).

Ook onze bewoners op de afdelingen werden

verwend met dit ontbijt. De bewoners die wouden,

konden met hun geliefde medebewoner, vriendin of

personeelslid op de foto. Alle bewoners en partners

genoten enorm van hun ontbijt en om 11u klonken

ze met een glaasje op de DAG van de VRIENDSCHAP.

Wij als team waren

dankbaar voor de vele complimentjes van

de bewoners. En erg blij dat het voltallige

personeel en de vrijwilligers er mee voor

zorgen dat dit een geslaagde voormiddag

werd.

Vernissage van Jos, Julienne en Norbert

Creatief of artistiek zijn dat is toch iets dat je moet

hebben. Enkele van onze flatbewoners hebben deze

gave zeker meegekregen. Samen met hen

organiseerde we in onze cafetaria een heuse

vernissage die gedurende 10 dagen bleef staan.

De vernissage werd officieel geopend tijdens een

receptie met een woordje van onze dagelijks

verantwoordelijke, een glaasje om te klinken en

aangepaste muziek om in de stemming te

komen.

Daarna had iedereen ruim de tijd om

deze prachtige schilderwerken te

bewonderen en eventueel een praatje te

maken met de kunstenaars.
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Carnavalsfeest

Op vrijdag 1 maart vierden we samen carnaval.

Dit jaar konden de kleutertjes jammer genoeg niet

komen dansen, dus moesten we de beentjes zelf

maar losgooien.

Samen met DJ Marc genoten

we van een geweldige

dansnamiddag met leuke

outfits, carnavalssfeer, veel

ambiance en vooral veel

aanwezigen.

Er werd gedanst en gezongen

tot we niet meer konden. Iedereen was het er over

eens, het was een onvergetelijk feest! Met dank aan

de vele vrijwilligers en collega's die, al dan niet

verkleed, kwamen helpen en meedansen.

Netbalwedstrijd 14 maart

Na maanden trainen was het dan zo ver, onze eerste wedstrijd van het

tornooi was aangebroken. Onze netbalploeg “De Beverse Blauwe” namen

het op tegen WZH Het Hof, “De Vrede Ballonnen”. Je merkte in ons huis dat

er naar deze dag toegeleefd werd.

’s Morgens waren we samen nog druk in de weer met de voorbereidingen.

Zo maakte we samen een fruitsalade, voor de spelers, supporters en

bezoekers. Het terrein werd opgesteld en de wedstrijdshirts werden klaar

gehangen. We waren er helemaal klaar voor!

Om 14u kwam de tegenspelers

“De Vrede Ballonnen” aan.

Na de opwarming kon de wedstrijd

van start gaan. De eerste set

wonnen we met 20 tegen 16. Na

een korte drankpauze ging de

tweede set van start. Deze verloren

we spijtig genoeg met 11 tegen 20.

Er moest dus een derde en beslissende set gespeeld worden. Spannend...

Deze wonnen we uiteindelijk met 20 tegen 15. De ontlading was groot.

Supporters, spelers en collega’s gingen uit hun dak. Na de wedstijd werd er

nagenoten van de overwinning en de zelfgemaakte fruitsalade. We kijken al

uit naar de komende wedstrijden. Zoals onze dagelijks verantwoordelijke

zou zeggen: “we gaan voor goud”.
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Enquête
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Vooruitzichten

Week van de valpreventie

Zet je wandelschoenen alvast

klaar, want de 13e editie van de

Week van de Valpreventie is in

aantocht! Deze week gaat door

van 22 tot en met 28 april 2024.

Met de slogan ‘Wandel je mee? Samen in beweging!

Deze week gaan we samen extra inzetten op meer bewegen en gaan we

zoveel mogelijk gaan wandelen met de bewoners.

Het klein muziekske,

Op zaterdag 27 april vindt er een

optreden plaats in 'de

ontmoeting'.

Het “klein muziekske” van Melsele

komt optreden. Wie 6 muzikanten

verwacht, slaat de bal mis. Ik zou

zeggen allemaal welkom vanaf

14u in de ontmoeting en tellen

maar die muzikanten.

Pensioen Vera

Vera gaat op 1 mei met pensioen en dat wil ze graag vieren met veel

toeters en bellen.

Voor haar afscheid wil ze graag op

donderdag 25 april eens klinken en een

glaasje drinken met alle bewoners.

Daarna heeft ze voor jullie nog een

onvergetelijke show voorzien

We verwachten jullie allemaal vanaf 14u in

de ontmoeting.

Brillen bus

Op 10 april komt de brillen bus weer naar onze cafetaria. Hier kan je

gratis jouw ogen en bril laten nakijken. Ze hebben ook een uitgebreide

collectie monturen bij waaruit je kan kiezen als je graag een nieuwe bril

wilt. Ook kleine herstellingen kunnen gebeuren en zelfs de glazen kunnen

apart aangepast worden. Interesse? Iedereen welkom op woensdag 10

april vanaf 14u in onze cafetaria ‘de ontmoeting’.
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De wedstrijdagenda van onze netbalploeg 'de Beverse Blauwe'

ziet er als volgt uit:

Dinsdag 30 april spelen onze spelers een

uitwedstrijd tegen WZH Heilig Hart in Sint-

Niklaas.

Dinsdag 7 mei speelt onze ploeg een

thuismatch tegen WZH Hofstede.

Schilderwedstrijd voor senioren

Rusthuizen Plus organiseert voor het 5e jaar op rij een schilderwedstrijd

voor senioren. Dit jaar met als thema "De zee".

Aangezien het dit jaar een speciale editie is, besloten we hier terug aan

deel te nemen. Na een rondvraag hebben we de geïnteresseerde

bewoners ingeschreven.

De deelnemers worden uitgenodigd

een doek te beschilderen in het

formaat en met de techniek van hun

keuze over het thema “De zee”.

De kunstwerken moeten voor 10 mei

ingeleverd worden.

We gaan ook een gezamenlijk werk

maken met het woonzorgcentrum. Hou je van schilderen maar voel je u

niet creatief of zelfzeker genoeg om een eigen werk binnen te brengen?

Kom dan gerust mee helpen aan het groepsschilderij of geen een seintje

aan het animatieteam. Meer informatie over waar en wanneer we hier

aan gaan werken volgt nog.

Aan elke wedstrijd hangt natuurlijk een prijsuitreiking vast, deze volgt

midden juni. Vorige keer dat we deelnamen, is Norbert (van de zomereik)

met de 3e prijs gaan lopen. Hopelijk wordt het dit jaar ook iemand

vanuit ons huis.

Maar we doen vooral mee onder het moto: deelnemen is belangrijker

dan winnen!
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Moederdag

Op zondag 12 mei vieren we

Moederdag. Een dag waarop

alle vrouwen in ons Wzh in de

bloemetjes worden gezet.

Ze krijgen allemaal een leuk

geschenkje, maar wat dit is

blijft nog een verrassing.

Geniet van jullie dag!!

Vaderdag

Op zondag 9 juni vieren we

Vaderdag. Ook aan onze

mannen in het Wzh wordt er

gedacht. Jullie worden niet

vergeten en krijgen allemaal een

mooi geschenkje, zeker weten.

Geniet van jullie dag!!

Uitstap zoo Planckendael

Elk jaar proberen we in de lente/zomer een grote uitstap te doen. De ene

keer naar de zoo van Antwerpen, de andere keer naar de zee.

Dit jaar hebben we gekozen voor de zoo van Planckendael. In mei trekken

we erop uit met al die mee wil. Meer info volgt nog.

ZOO Planckendael is een Belgische dierentuin in Muizen, deelgemeente

van Mechelen. Planckendael is een

'landschapsdierentuin' en volgt een

continentale indeling met een

gethematiseerde inrichting en een

natuurlijk karakter.

Een opvallend kenmerk van ZOO

Planckendael zijn de open ruimten in het

park: sommige delen van het domein blijven onaangeroerd, zodat men

er het hele jaar door wilde bloemen en planten kan vinden.
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Bedevaarten…

Waarom gaan mensen op bedevaart?...

Er wordt een bezoek gebracht aan een plaats die verbonden is met een

gebeurtenis uit de Bijbel, of waar Jezus, Maria of een Heilige wordt

vereerd.

Gelovigen hopen daar een goddelijke zegen te verkrijgen. De meeste

bedevaartgangers of ook wel pelgrims genoemd, doen dit om andere

mensen te ontmoeten, om over het leven na te denken, of om een poosje

afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan. Sommige

bedevaartplaatsen zijn interessant omdat er een verschijning of een

wonderlijke genezing heeft plaats gevonden.

We zetten hier even Lourdes als bedevaartoord in de kijker…

Het hele jaar door, maar vooral vanaf maart tot en met oktober, komen

pelgrims uit heel Europa naar het heiligdom van O.L. Vrouw van Lourdes.

Ze bidden en laven zich aan of wassen zich met het bronwater bij de grot.

In 1858 vertelde Bernadette Soubirous, een 14 jarig meisje, dat ze

verscheidene keren een “witte dame” had gezien. Ze sprak van een mooi

meisje, ongeveer van haar eigen leeftijd, in het wit waarmee ze plots oog

in oog stond. Net als twee vriendinnen. De achttien verschijningen werden

niet lang daarna beschouwd als die van de Heilige Maagd Maria.

Pas op 25 maart, bij de

16e verschijning

onthulde zij haar naam,

zijnde “ ik ben de

Onbevlekte

Ontvangenis”.

Bernadette begreep het

niet maar vertelde dit

telkens aan de pastoor.

De witte jongedame

vroeg ook aan

Bernadette om boete te

doen voor de zondaars,

om gebed en om een kapel te vragen aan de priesters.

In 1864 werd er een standbeeld opgericht ter ere van Onze Lieve Vrouw

van Lourdes bij de plaats van de verschijning in de grot.

Bedevaart
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U kan deze kaart deponeren in de zwarte brievenbus in de inkomhal.


