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Nieuwjaarswens

Vrijwilligers
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Voorwoord

Lien Van Goethem

Dagelijks verantwoordelijke

Beste bewoners, familieleden en medewerkers,

Na de feestelijke drukte van de eindejaarsdagen komt er vaak een periode

van reflectie en hernieuwde focus. Terwijl de feestverlichting langzaam wordt

opgeborgen en de laatste restjes feestmaaltijden worden genoten, begint het

besef van een nieuw jaar.

De kalender mag dan wel een nieuw jaar aangeven, maar tijd gaat verder in

een voortdurende stroom. Deze periode biedt een gelegenheid om stil te

staan bij de ervaringen van het afgelopen jaar, zowel de hoogte- als

dieptepunten. Het is een moment om lessen te trekken uit het verleden en te

streven naar persoonlijke groei en verbetering. Het formuleren van doelen en

het plannen van stappen om deze te bereiken, creëert een gevoel van richting

en motivatie.

Ook in Hofstede formuleren we doelen en maken we plannen. Het

samenstellen van een succesvol team staat met stip op nummer één. Dit

vereist meer dan alleen het bijeenbrengen van individuen, maar is een kunst

die gepaard gaat met het begrijpen van verschillende persoonlijkheden,

vaardigheden en dynamieken. Terwijl de diversiteit in een team vaak de

sleutel is tot creativiteit en innovatie, kan het ook leiden tot complexe

uitdagingen. We willen dan ook de unieke puzzelstukjes verkennen die nodig

zijn om een succesvol en samenhangend team te creëren te midden van de

uitdagende taak om de beste zorg te geven aan elkeen van onze bewoners.

Belangrijk is ook dat je weet hebt bij wie je op welke afdeling terecht kunt.

Elke afdeling heeft een afdelingsverantwoordelijke die dan weer valt onder de

hoofdverpleegkundige. Ik geef verder in dit nummer alvast een overzicht van

de verantwoordelijken in Hofstede. Op iedere afdeling zal ook een

personeelsfotokader komen van alle vaste medewerkers die op je afdeling

werkzaam kunnen zijn. Maar dit is work in progress... .
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Verder kunnen we nu reeds uitkijken naar een bijzonder moment dat zich

aandient: het vijfjarig bestaan van Hofstede in juni. We zullen dit gepast

vieren op het tuinfeest dat doorgaat op 1 juni.

Vijf jaar Hofstede is een mijlpaal die niet alleen het verstrijken van de tijd

markeert, maar ook de bloeiende samenwerkingen, het delen van vreugde

en het bieden van zorg die de kern vormen van Hofstede. Terwijl we ons

voorbereiden op deze bijzondere gelegenheid, werpen we een blik op de reis

die ons hier heeft gebracht en koesteren we de herinneringen en

betekenisvolle momenten die de afgelopen vijf jaar Hofstede hebben

gevormd. De aanstaande jubileumviering belooft niet alleen een viering te

zijn van het verleden, maar ook een belofte voor de toekomst, waarin we ons

blijven inzetten voor het welzijn van onze bewoners en de thuis die Hofstede

voor hen geworden is.

Bij deze doe ik alvast een warme oproep om zaterdag 1 juni in jullie agenda

te zetten zodat jullie samen met ons dit bijzonder moment kunnen vieren.

Warme groet,

Lien Van Goethem

Dagelijks verantwoordelijke

Save the date



6

voorstelling
verantwoordelijken

Nieuwe bewoners
WZC Hofstede
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Bewonersnieuws

Nieuwe bewoners
WZC Hofstede

Dhr. Jolie Gabriël - kamer 115

Dhr. Ohlenforst Leo en mevr. Van Remoortel
Diana - kamer 212

Mevr. Morseau Marie - Rose - kamer 114

Mevr. Vanhecke Simonne - kamer 109

Mevr. Heynderickx Francina - kamer 220

Mevr. Vanweynsberghe Emma - kamer 117
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Pastoraal woord

Beste bewoners,

Het gedicht Handen, geschreven door Marinus van den Berg, verwoorden mooi mijn

wensen en gedachten voor jullie allen in een gezegend 2024!

Gelukkig is de mens die tot het einde

handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.

De hand die met zorg aankleedt.

De hand die met liefde kamt.

De hand die met tact aanraakt.

De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven

zonder die hand,

die teder is,

die behoedt,

die beschermt

en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe

verlangt de mens naar die hand,

totdat er die andere Hand is,

die alle wonden geneest,

die alle pijn heelt,

die alle tranen wist.

Tot die tijd

kunnen onze handen

een voorproef zijn van die handen,

en handen en voeten geven

aan de liefde

die onmisbaar is.

Marinus van den Berg

Mag het je eveneens inspireren om handen en voeten

te geven aan de liefde die onmisbaar is. Want is dat,

waar het ten diepste niet om gaat?
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Pastoraal woord

Namen noemen

Elke naam een Licht.

Elke naam een Belofte.

Elke naam een Verbondenheid.

Elke naam een Verhaal.

Elke naam een Gezicht.

Elke naam een Herinnering.

Elke naam Noemenswaardig.

Op 17 november hadden we een herdenkingsviering voor de overleden bewoners van

het afgelopen jaar. 29 mensen werden nog eens bij naam genoemd en herdacht. De

ruimte was gevuld met herinneringen, ieder zat er met een eigen verhaal en verdriet.

Maar we probeerden het samen te dragen.

De familieleden waren dankbaar om nog eens hun verhaal te kunnen doen. Door

samen te komen, konden we ook verbondenheid en warmte voelen.

Francine, pastoraal medewerker.

Marinus Van den Berg
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Afscheid

Afgelopen maanden hebben we afscheid genomen van enkele bewoners van

wzc Hofstede en residentie Silva. Onze gedachten gaan uit naar hun familie en

vrienden.

Mevrouw Caspendakis Denise 03/10/2023
Meneer Maes Lucianus 26/10/2023
Mevrouw Vanderstricht Joanna 01/11/2023
Meneer Waumans Willy 26/11/2023
Mevrouw Collier Lea 03/12/2023
Meneer Vermeulen Franciscus 10/12/2023
Meneer Spildooren Marcel 13/12/2023
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Sinterklaas

Zie ginds komt de

stoomboot

uit Spanje weer aan,

Hij brengt ons Sint -

Nikolaas

Ik zie hem in Hofstede

staan!

Op 6 december kwam de Sint met zijn

Pieten langs bij onze bewoners. Hij

bracht een bezoekje op ieders kamer.

We zagen allemaal blije gezichten! Zie

ze stralen op de foto's die gemaakt

werden!
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Sinterklaas bij de
buren

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje… Dat namen de bewoners

van AS Silva heel letterlijk! Ze hadden hun schoen klaargezet met veel

wortels voor het paard van de Sint.

Sommigen hadden een mooie brief geschreven voor de Sint. Ook daar

bracht de goede man wat lekkers!
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Studenten in

Hofstede

Schoon volk te gast in de bloementuin. Enkele

7dejaars studenten van Carolus thuis- en

bejaardenzorg kwamen alvast een kijkje nemen op

hun toekomstige stageplaats. Ze zorgden voor een

verwenmomentje, een babbeltje en een wandeling

met onze bewoners.

Ook vanuit de opleiding HBO5

verpleegkunde gingen de studenten aan

de slag met casussen van bewoners uit

Hofstede. Op deze manier leerden ze de

theorie meteen te linken aan een bewoner.

De studenten gingen langs bij enkele

bewoners voor een gesprek en

aandachtsmoment. Het werd een

waardevolle dag voor beide partijen.
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Terugblik

In oktober ontvingen we Eddy in de cafetaria van WZC Hofstede. Eddy kwam

vertellen over alle aspecten van het bier. We leerden bij over de

geschiedenis, het brouwproces, de ingrediënten en uiteraard de

verschillende smaken. We proefden drie verschillende biertjes en verkozen

''Le Fort'' tot het beste bier van de namiddag.

Ook hondje Mila kwam onze bewoners

een bezoekje brengen.

En oh wat werd ze verwend!
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Halloween in de

bloementuin
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Gevierde bewoners

Tijdens de feestmenu van november werden zes

bewoners in de bloemetjes gezet.

Mevr Audenaert, Mevr Collier, Dhr Vermeulen,

Dhr Defeu, Mevr Foubert en Mevr Smet wonen

allen vijf jaar binnen Samen Ouder.

Vijf jaar vertegenwoordigt niet alleen tijd maar

vooral de vele momenten van samenzijn. Deze

bewoners hebben van bij de opening onze

gangen verrijkt met een schat aan ervaringen en

warmte. Dankjewel daarvoor!
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Martine en Carine op
pensioen

Ons Martine met pensioen,

ze wist niet goed wat ermee te doen.

Na veel twijfels nam ze toch het besluit,

het verhaaltje te gaan werken was uit.

Al die jaren zoveel gegeven.

Als geen ander maakten jullie het verschil.

Daarom bedankt voor jullie inzet, jullie

motivatie,

jullie expertise, jullie vele werk, jullie toewijding,

de goede babbels, de orde in de chaos.

De vele kopjes koffie, de opbouwende

feedback.

Maar vooral voor wie jullie beiden zijn!

Wij gaan jullie zeker missen!

Ook Carine was vele jaren

werkzaam binnen Samenouder. In

Hofstede was ze een vaste waarde

op de bloementuin.
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Music Maestro!

Betoverende klanken in woonzorghuis Hofstede!

In november werden we getrakteerd op een betoverende muzikale demonstratie

door enkele getalenteerde muzikanten van het Magisch Muziek Museum. Met

instrumenten zoals de duimpiano, bérimbao, symphonium, autoharp en ukelele

brengen ze ons op een onvergetelijke mini-wereldreis. De duimpiano nam ons mee

naar het Afrikaanse binnenland, terwijl de bérimbao ons opzwepende ritmes

bracht die deden denken aan de zonnige stranden van Brazilië. Het symphonium

voerde ons mee naar de majestueuze Schotse Highlands, terwijl de ukelele ons liet

wegdromen naar warme stranden in Hawaï of sfeervolle terrasjes in Italië. ️
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Music Maestro!
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Ouder worden

OUDER WORDEN: EEN OPGAVE (deel 2)

Elke dag is een gave die we dankbaar mogen ontvangen.

3. Ontvankelijkheid voor wat we beleven is...

- je ontreddering of levensmoeheid kennen,

maar op de schaduwplaatsen het doorbrekend licht ontdekken.

- erover praten, als anderen nors of onvriendelijk zijn.

Zo leef je verbonden (religare) met wel en wee van medemensen.

- op momenten dat je je nietig voelt, beseffen dat er ergens iets / iemand is,

die de samenhang in de kosmos regelt.

Meer dan ooit hongeren mensen naar zingeving.

- Vrijwilligerswerk is een onvervangbare op-gave.

- ouderen ervaren meer en meer beperkingen, maar ook nieuwe kansen.

- uiterlijkheden doen er minder toe, zo kom je dichter bij de essentie.

- preventie is belangrijker dan nadien eenzaamheid te ervaren.
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Ouder worden

4. Leven kan je vergelijken met een vrucht...

- De schil is de buitenkant: hoe we eruit zien,

hoe we ons uitdrukken.

De schil wordt bepaald door zon en regen,

zó worden we bepaald door invloeden

als opvoeding, tijdsgeest.

- Het vruchtvlees zit vol vitamientjes en voedingswaarden.

Wat maakt ons leven zo waardevol? Welke keuzes maken wij?

- Het klokhuis geeft kracht en smaak

(en wordt meestal weggesmeten).

Waarin schuilt onze kern ?

Wat/wie is de bron die ons

verbindt en die samenhang geeft?

Jan Van den Branden, Silva-correspondent.
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Terugblik
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Jingle Bells op de
Kerstmarkt



Bibliotheek

Wist je dat de bibliotheek om de zes weken langs komt in
Hofstede?

Heb je ook zin om te lezen? Spreek dan gerust Rani of Nele aan
voor verdere info.

Kwaliteitsfiche


