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Voorwoord

Veronique Moreau

Dagelijks verantwoordelijke

Beste bewoner, familie en sympathisanten,

2024 heeft zijn intrede gemaakt. Het verrast mij telkens hoe snel de tijd

gaat.

Ik wens met deze editie mijn wensen uit te brengen voor het nieuwe jaar.

2024 wordt alvast een feest jaar want WZC ’ t Heuverveld bestaat dit jaar 30

jaar.

Op zondag 17 maart zullen wij voor Dag van De Zorg onze deuren van het

woon-en zorgcentrum openstellen voor externen. Tijdens deze dag zullen

onze extra troeven van het woon-en zorgcentrum in de kijker gezet worden.

In ons Boeksken kan u ook nog eens herinneringen ophalen aan wat er in

oktober, november en december is gebeurd. Zo blikken we onder meer

terug op ons personeelsoptreden in oktober. Op 5 december kwam de

Heilige man op bezoek. Onze vrijwilligers stelden op 7 december alles in het

werk om samen met de begeleiders wonen en leven de kerstsfeer in huis

te halen. We krijgen ook impressies te zien van de kersthappening op

zondag 17 december. Er werd jenever, glühwein, cake , taart en nog andere

zoetigheden voorzien. Ook de kerstman zorgde voor de randanimatie.

Daarnaast werd één van de collega’s, medewerkster onderhoud De Baere

Marianne , flink in de bloemetjes gezet n.a.v. haar pensioen.

Nog fijn nieuws voor de lezers van 't Boeksken: Na bevraging bij alle

bewoners van 't Heuverveld werd beslist 't Boeksken terug tweemaandelijks

uit te geven!

Ik wens jullie allen heel veel leesplezier!

Dagelijks verantwoordelijke

Veronique Moreau
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Gedicht van de maand

WINTER

winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niet nieuws
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
zolang er sneeuw is, is er hoop

Herman de Coninck

uit: Zolang er sneeuw ligt
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We herdenken

Het is onmogelijk
om iemand te vergeten
die je zoveel gaf
om te herinneren

Achter elke traan van verdriet
Zit een glimlach van herinneringen

Alphons Milliau (wzc)

26/02/1938 - 25/09/2023

Albert Rousseau (wzc)

17/07/1940 - 12/10/2023

Roger Vervoort (wzc)

26/06/1951 - 16/10/2023

Albert De Schepper (wzc)

06/10/1930 - 19/10/2023

Jozef Van Lombergen (wzc)

15/01/1931- 02/11/2023

Onze oprechte deelneming
en veel sterkte toegewenst

aan alle familieleden
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Nieuwe bewoners

Op 27 september mochten we op de eerste verdieping Annie Moens

verwelkomen.

Annie werd geboren in Waasmunster op 22 september 1936. Annie was

gehuwd met Norbert Beirnaert. Helaas is haar echtgenoot reeds overleden.

Samen hadden ze een handel in zuivelproducten. Ze gingen ook samen op de

baan met een melkronde. Het echtpaar woonde in de Hollandse Molenwijk.

Ze kregen drie kinderen en vijf kleinkinderen. Annie woonde voor ze bij ons

in ’t Heuverveld kwam wonen in een serviceflat in de Cuesta. Annie is graag

onder de mensen. Ze neemt graag deel aan de activiteiten. Vroeger was ze

lid van Femma en ook vele jaren turnde ze bij Falos. Ze was zeer actief in het

sociale leven. Ze speelt graag bingo en kijkt graag naar TV.

Welkom bij ons Annie!

Op het gelijkvloers mochten we twee nieuwkomers verwelkomen.

In kamer 4 mochten we Leontine De Witte welkom heten. Ook met haar

deden we een babbel om haar beter te leren kennen.

Leontine werd geboren in St. Katelijke Waver op 25 april 1936. Na de oorlog

kwam ze met haar familie in Waasmunster wonen. Ze huwde met Jozef

Janssens. Het echtpaar kreeg vier zonen en ondertussen zijn er drie

kleinkinderen. Ze woonden vijftig jaar in de Sijpstraat in Waasmunster. In

2012 werd ze weduwe. Leontine werkte bij Manta en bij Van Hoorinck. Voor

hobby’s was er vroeger te weinig vrije tijd. Ook Leontine

woonde sinds 2016 in een serviceflat in de Cuesta.

Ze neemt ook zeer graag deel aan onze activiteiten.

Welkom Leontine!

Annie Leontine Willy
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WELKOM

In serviceflat 8 verwelkomen we Yvette Stassyns. Zij

werd geboren te Lebbeke op 4 november 1945.

Yvette werkte de meeste jaren van haar leven als

zelfstandige. Ze had een theaterbureau: "Buro

Yvette" Ze deed de reservaties voor vele artiesten

en zorgde voor de contracten. Veel bekende

vedetten mocht ze ontmoeten. We sommen er

enkele op, Jhonny Logan, Miguel Wiels, Bart Kaëll,

Willy Sommers.....Meestal ging Yvette dan zelf ook

naar de optredens om te kijken en checken of alles

in orde was. Het was een druk maar leuk beroep.

Yvette is graag tussen de mensen. Tot voor kort

was ze vrijwilliger bij de Mobiele Centrale. Nu heeft

ze het druk met de verhuis. Als alles achter de rug

is, hoopt ze dat ze het hier vlug gewoon is en snel

kennis kan maken met de omgeving en de buren.

En tenslotte mochten we op kamer 10 Willy Drossaert verwelkomen.

Willy werd geboren in Wintam Bornem op 25 november 1937. Hij was de

jongste uit een gezin met negen kinderen. Willy woonde in Temse, in 1981

kwam hij in de Ommegangsdreef in Waasmunster wonen. Hij was

industrieel ingenieur bij Boelwerf in Temse. Willy is reeds meer dan tien jaar

weduwnaar. Hij heeft geen kinderen. Zijn hobby’s zijn lezen en TV kijken.

Willy van harte welkom bij ons!

Heuglijk
Nieuws

Op 16 december 2023 isCéline geboren.

Céline is het dochtertje van Cynthia (diensthoofd V0) en Laurent

en zusje van Colin

Van harte proiciat!Van harte proiciat!
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Terugblik
Heuverveld

Voor we de eerste bladzijden van het nieuwe jaar 2024 zullen

invullen willen we graag nog even terugblikken op het leven in

't Heuverveld van de voorbije maanden.

Het waren drie actieve maanden waarin we niet hebben stilgezeten!

We beginnen muzikaal want in oktober stond ons muziekproject op het

programma. Twee weken lang werd er gezongen en gedanst, gemusiceerd

en gequizd, gelachen en plezier gemaakt. Twee weken lang was muziek het

centraal thema van onze activiteiten.

Hier volgt een greep uit onze activiteiten: We dansten tijdens het Bal

Populair met DJ Panda, we braken ons hoofd bij de muziekvragen tijdens de

muziekquiz, we volgden een workshop Het Magisch Muziek Museum, we

bezochten onze tentoonstelling "Liefde voor muziek", we zongen uit volle

borst bij de opdrachten van het muzikaal pak...
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... en we genoten van het hoogtepunt van dit muziekproject , ons

fantastisch personeelsoptreden!!!

We mochten tal van beroemdheden en virtuozen verwelkomen:

Tina Turner, The Three Degrees, Lisa del Bo, Eddy Ready met

Zwarte Lola, Sister act, Afrikaanse djembéspelers uit en vele anderen.
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Het feesten kon niet op.

In november werden we tijdens

de seniorenweek uitgenodigd

op een spetterend optreden van

Hanny-D. Iedereen was het er over

eens: het was een prachtig

optreden en iedereen heeft zich

heel goed geamuseerd.

Daarnaast konden alle bewoners

tijdens deze seniorenweek ook

genieten van een overheerlijk

wildmenu.

Voor de aandachtige lezer zal het lijken of er hier alleen maar gefeest wordt in

't Heuverveld. Daar is wel iets van aan, wat is er trouwens leuker dan gezellig

samen zijn en genieten van elkaars gezelschap, wat mooie muziek, een

lekkere maaltijd. Maar daarnaast zijn we soms ook wel heel actief geweest.

Zo stond er een middag Bloemschikken op het programma.

We maakten samen mooie bloemstukjes met allerhande herfstbloemen en -

materiaal.

Het is altijd fijn iets zelf te creëren, zeker als het resultaat goed meevalt!
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We waren ook actief op culinair vlak. Zo maakten we op het Weversplein

samen gezonde pompoensoep (mét de pompoen die geoogst werd uit onze

eigen groentetuin)...
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... we konden smullen van zelfgebakken overheerlijke wafels en last but not

least sprak de Notenclub af om samen zijn befaamde notenwijn te filteren

en te bottelen.

Deze notenwijn werd

geproefd en

goedgekeurd.

Achteraf werden de

flesjes te koop

aangeboden onder

andere op onze

Kersthappening.

Het was al vele jaren geleden dat we schoolkinderen op bezoek

hadden gekregen.

Dit schooljaar mochten we de draad met de scholen terug opnemen.

De leerlingen van het zesde leerjaar uit De Wonderboom brachten ons al

een paar keer een bezoekje. Op één van die bezoekjes wilden ze onze

bewoners graag interviewen over hún jeugd vele jaren geleden.
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De kleuters van de Heideschool kwamen dan weer samen met ons een

uurtje turnen.

Het was super leuk om dat jonge volkje zo enthousiast bezig te zien.

En we kregen nog

speciaal bezoek. Sinds

enkele weken komt

Renée op

woensdagnamiddag bij

ons langs met Ash, haar

trouwe viervoeter.

Zij maken vele bewoners

blij met hun bezoekje en

we hopen dus dat we

hen nog vaak mogen

verwelkomen.
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Ondertussen stond de maand december al voor de deur, de maand van

warmte en gezelligheid in huis, de maand van cadeautjes, de maand van de

eindejaarsfeesten.

Van deze speciale maand wilden we dit jaar een topeditie maken.

We zetten deze feestmaand zeer gepast in. Op 5 december

mochten we Sinterklaas en zijn twee hoofdpieten hier in 't Heuverveld

ontvangen. Dat deden we natuurlijk op gepaste wijze. We verwelkomden

onze speciale gasten met de gekende Sinterklaasliedjes die we allen uit volle

borst meezongen. De Sint was merkelijk blij dat hij zo goed ontvangen werd

want hij beloonde ons met allerlei lekkers. Hij vergat niemand, ook de

mensen die niet naar 't Amusement afgezakt waren bracht hij in

hoogsteigen persoon een kamerbezoekje.
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Nadat de Sint terug naar Spanje vertrokken was werd het hele

woonzorgcentrum in een gezellige kerstsfeer gehuld. Kerstbomen werden

versierd, kerststallen werden gezet, kerstguirlandes werden opgehangen.

We maakten samen mooie Kerststukjes. We maakten ons helemaal klaar

voor de eindejaarsfeesten.

We wilden de Kerstsfeer ook buitenshuis gaan opsnuiven. Met ons liftbusje

trokken we per afdeling met de reislustigen richting gezelligheid.

Sommige bewoners trokken naar Interflower, anderen genoten van een

bezoekje aan het Waasland Shoppingcenter, een ander gezelschap ging

gezellig tafelen in Sint Niklaas...
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Op 29 december vierden we ons

maandelijks verjaardagsfeest. Die dag

was Ingrid Inghels jarig. Ingrid haar

grote hobby vroeger was schilderen.

Samen met haar familie hebben we

haar die dag verrast met een

tentoonstelling van haar werken. Je kan

de schilderijen nog gans de maand

januari bewonderen in ons amusement

en op de eerste verdieping.
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We sluiten onze Terugblik af met het hoogtepunt in deze Kerstperiode. Op

17 december werden alle bewoners, hun familie en sympathisanten

uitgenodigd op onze feestelijke Kersthappening.

Gezelligheid troef in onze cafetaria waar voor de gelegenheid het aanbod

ruim was uitgebreid met lekkere taarten, biscuits en cake. Er was zelfs een

snoepkraampje waar allerlei zoetigheden konden gekocht worden. Voor

de hongerigen waren er hotdogs te verkrijgen. Voor de dorstigen werden

naast het gekend assortiment allerlei winterse drankjes zoals jenever,

warme chocomelk en glühwein aangeboden.

Diegenen die het wensten konden met de Kerstman op de foto en voor de

speelvogels onder de bezoekers was er een heuse prijsvraag: Wie kon er

raden hoeveel ballen er in de grote glazen bokaal zaten? Maria Walgrave

mocht met de Kerstprijs huiswaarts keren.

Het was een geslaagd feest voor jong en oud en voor groot en klein.
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We maakten er in huis dus een feestelijke tijd van.

Zo werd iedereen ook nog verwelkomd op een gezellig Kerstfeest.

Daarnaast mochten we ons op 28 december verwarmen aan een stemmig

Kerstconcert. En we sloten het jaar in schoonheid af met een gezellige

Oudejaarsavond-pakjes-bingo.

Het jaar 2023 zit er op. We hopen voor al onze lezers dat het een mooie

jaar was, met veel mooie momenten en niet al te veel zorgen...

... en voor het nieuwe jaar wensen we iedereen

EEN HEEL GELUKKIG
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Cuesta

Nieuws

We wensen allereerst ook alle bewoners van de flatjes en de

bejaardenwoningen veel geluk, liefde en een goede gezondheid toe in het

nieuwe jaar, voor hen en hun familie.

We willen nog eens terug kijken op vele mooie momenten die we mochten

bijwonen de voorbije maanden. We zetten de jarigen nog eens extra in de

kijker. De bewoners werden voor deze gelegenheid getrakteerd met

pannenkoeken en taart.
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Elke maand kijken we steevast uit naar het middagmaal.

Er is niets leuker dan samen aan tafel te zitten, een

gezellige babbel te doen en lekker te eten. Er staat altijd

wel iets heerlijks op het menu. We schoven de voeten

onder tafel voor mosselen, biefstuk friet, scampi's en een

heerlijke wildmenu. Wat wordt hier goed en smakelijk

gesmuld! Een dikke dankjewel aan ons keukenteam en

onze vrijwilligers.

Ook het ontbijt met spek en eieren wordt door velen gesmaakt.

Naast dat lekkere eten komen er nog

andere leuke dingen aan bod. We

speelden bingo en gaaibolling. Ook in het

WZC stonden verschillende mooie

activiteiten op de planning. We gingen

naar het spetterende personeelsoptreden

tijdens de projectweek "Muziek". We

konden genieten van verschillende

muzikale voorstellingen met o.a. een

optreden van Hanny D en de

dansnamiddag met DJ Panda.
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De Sint bracht aan alle bewoners een

bezoek. En Sint?? Hadden ze allemaal

hun schoen gezet? Wie zoet is krijgt

lekkers.....Ze moesten wel eerst een

liedje zingen.

We maakten het graag gezellig in de

Cuesta. De kerstbomen werden gezet

en versierd. Dan konden we gelukkig

beroep doen op de hulp van enkele

vrijwillige handen.

Dikke merci voor alle hulp!
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Voor

de micro

Het is al even geleden dat we iemand van onze bewoners
"Voor de micro" plaatsten.
We laten in dit "'t Boeksken" graag Nicole Coene aan het woord.

Nicole wil het graag hebben over het evangelisch geloof en welke
persoonlijke ervaring ze gehad heeft.

Eerst even een woordje uitleg over wat het evangelisch geloof
betekend.

Je zou kunnen stellen dat het evangelisch christendom een religie is zonder

religiositeit.

Men kiest ervoor geen rituelen, geen liturgie, geen vaste of voorgelezen

gebeden, geen kerkelijk jaar, geen ambtsgewaden, geen heilige

voorwerpen, geen kaarsen of wierook, geen vaste religieuze kenmerken aan

de binnenkant of buitenkant van het kerkgebouw, geen traditionele

kerkgezangen of kerkorgel centraal te stellen.

Alleen de Bijbel staat centraal. Het gaat dus enkel om de inhoud, niet om

uiterlijkheden.

Bij evangelische christenen gaat het om een levende relatie

met Jezus, die begint met een persoonlijke geloofskeuze

(bekering of wedergeboorte genoemd), het is geen religie óver Jezus.
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Nicole wil graag over haar eigen ervaring uitweiden:

Nicole is katholiek opgevoed. In haar jeugdjaren ging Nicole graag naar de

kerk, vaak ook alleen. Rond de leeftijd van 20jaar had ze echter vragen rond

het geloof waar ze zelf niet aan uit kwam, ook de pastoor kon haar niet

helpen. Daardoor nam haar geloof af.

Iemand uit Nicole haar vriendenkring, Dirk, kwam vanuit de katholieke

verenigingen in contact met evangelische verenigingen, waar hij heel

positief over sprak.

Hij vroeg Nicole verschillende keren eens mee te gaan naar zo een

vereniging. Eerst was Nicole wat weerhoudend, maar uiteindelijk ging ze

toch overstag.

Het huis waar ze welkom waren bevond zich in Leuven en straalde vrede uit.

Eén van de bewoners was een papa van 4 kinderen die een boekje mee. Er

stond een tekst van Jezus in: “ Zie ik sta aan de deur van je hart en ik klop.

Wil je mij en mijn vader binnen laten?”.

Nicole gaf aan dat ze het niet wist, maar ze wou het wel een kans geven.

Die nacht was ze er heel de nacht mee bezig. Uiteindelijk vroeg ze Jezus in

haar hart. Die nacht is ze tot bekering gekomen.

Sindsdien sloot ze zich aan bij de Evangelische Kerk (ook wel een

pinksterkerk genoemd) en leefde haar dagdagelijks leven in verbondenheid

met Jezus die haar nooit in de steek liet.

Nicole zegt ook dat ze veel tegenslagen heeft gehad in haar leven, maar ze

heeft telkens het gevoel gehad dat Jezus haar gedragen heeft.

We willen Nicole danken voor haar openhartige getuigenis!



24

Jarigen

BewonersBewoners
Emiliana De Clercq (k.01) - 8 januari

Clara De Maere (k.15) - 10 januari

Mariette Deporte (k.80) - 12 januari

Maria Tempels (k.03) - 27 januari

Betty Geenens (k.47) - 29 januari

Bernard Poppe (k.65) - 3 februari

Maria Smet (k.17) - 5 februari

Robert Bogaert (k.41) - 8 februari

Mariette De Beule (k.07) - 11 februari

Gaston Laureys (k.27) - 13 februari

Fabienne Volckerick (k.28) - 13 februari

Lisette De Vlieger (k.20) - 14 februari

Juliette De Wree (k.16) - 19 februari

Celestine Tieleman (k.30) - 21 februari

Georgette Bral (k.34) - 21 februari

Georgette Van Hemelrijck (k.59) - 23 februari

Tony Vervaet (k.21) - 25 februari

Albertine De Schepper (k.76) - 25 februari

Marie Louise Meersman (k.66) - 29 februari

Bewoners assistentiewoningenBewoners assistentiewoningen
Yvonne Verbraeken (A.4) - 20 januari

Eric Van Mele (A.19) - 29 januari

Maria Smet (A.5) - 5 februari
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PersoneelPersoneel
Medina Kasongo - 2 januari

Christie Quintelier - 3 januari 1987

Brigitte De Block - 11 januari

Melissa Cornelis - 11 januari

Ann Vermeulen - 25 januari

Martine De Smet - 28 januari

Nina Vavilova - 28 januari

Nadine Van Maerken - 10 februari

Maryna Suduk - 21 februari 1989

Yannick Guldentops - 23 februari

Bewoners serviceflats
Hélène Klaes (S.16) - 6 januari

Gerard Du Tré (S.26) - 21 januari

Maria Meyskens (S.22) - 21 januari

Walter Moeseke (S.2) - 21 januari

Ferdinand Cornelis (S.27) - 24 januari

Maria Claes (S.12) - 28 januari

Frieda Gerlo (S.25) - 30 januari

Annie Sercu (S.11) - 6 februari

Emilia Van Bosch (S.15) - 12 februari

Florence Vehent (S.17) - 28 februari

Gelukkige Verjaardag!
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Puzzeltijd

In ons vorig boekske was de opdracht de juiste namen raden van

verschillende muziekdragers.

Als je alles juist had kreeg je het woord orkest. We hadden veel deelnemers

en iedereen had de juiste oplossing gevonden. Tijdens de feestmaaltijd

werden er zes winnaars bekend gemaakt.

Zij wonnen een fles cava en die kwam goed van pas tijdens de voorbije

feestdagen.

Proficiat aan Kamiel Rooms (kamer 14), Lucien De Langhe (kamer 5), Victoire

Cornu (kamer 71, kleinzoon Filip mocht de prijs in ontvangst nemen), Maria

Smet (kamer 17), Christiane Philips (flat 2) en Maria Walgraeve (woning 14).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ......................................................................................................................

Kamer- / flat- / woning nummer: .............................

Ik tel ............. eekhoorntjes

De 2 woorden zijn ................................................ en .............................................

De eerste puzzel van het nieuwe jaar zal een kolfje zijn naar de hand van de

lezers die goed kunnen tellen. De opdracht is namelijk een telopdracht.

In deze hele nieuwe wintereditie 2024 staan heel veel schattige eekhoorntjes

in de sneeuw. Het is aan de aandachtige lezer om ál deze diertjes te tellen.

De opdracht is dus heel eenvoudig maar het juiste antwoord vinden is allicht

wat moeilijker.

Voor de fervente Puzzelaars onder de lezers hebben we nog een winters

extraatje.

We hebben de letters van 2 woorden door elkaar gehaald. Kunnen jullie de

woorden vinden?

Als u kans wil maken op een leuk prijsje bezorg dan uw

deelnemingsformulier in de brievenbus van animatie op het gelijkvloers.

U hebt tijd tot 12 februari om te tellen!

Veel succes!




